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De JVC jeugd in het seizoen 2023-2024
Potjandrie. Het is ieder jaar weer een heel
gepuzzel voor de Technische Commissie om de
teamindeling op tijd op orde te krijgen. Altijd is
er de ambitie om begin juni de teams voor het
nieuwe seizoen te kunnen presenteren, maar
zelden lukt dit. Afmeldingen en aanmeldingen
op het laatste moment of net te veel of te weinig
spelers in een leeftijdscategorie zijn hier meestal
debet aan. Het kost gewoon tijd om het goed
voor elkaar te krijgen. Chapeau voor de inzet! 
Op 19 juni jl. werden de teamlijsten voor het
nieuwe seizoen gepubliceerd op onze website.
De redactie heeft er eens doorheen gekeken. 
Als eerste valt natuurlijk op dat de
samenwerking met buurvereniging SIOL verder
vormgegeven gaat worden. Vorig seizoen werd
er al wat aan geproefd. Het team JO17-2
bestond uit spelers van beide verenigingen. 
Het bleek geen gemakkelijke opgave. Toch
hebben beide clubs elkaar duidelijk gevonden.
De JO7 en JO8 teams, in totaal bijna 100
kinderen, gaan samen trainen. De éne keer bij
SIOL, de andere keer bij JVC. Ook zijn de
kinderen van beide teams gemengd ingedeeld.
Op deze manier kunnen zowel JVC Cuijk als Siol
alle jeugd die zich aanmeldt bij één van de
verenigingen laten trainen en voetballen en
ieder kind in Cuijk kan lekker voetballen met
vriendjes en vriendinnetjes. Heerlijk toch! 
Ook bij de meisjesafdeling hebben SIOL en JVC
Cuijk de samenwerking gezocht. Er werd even
geflirt met een andere vereniging, maar gelukkig
kunnen we als buren samen de meisjes onder
de 15 jaar en de meisjes onder de 13 jaar in een
team laten voetballen. Op 28 juni volgt er nog
een meidenvoetbaldag! Wellicht levert dat nog
veel meer nieuwe leden op! 

Bij de JO9 hebben we gewoon één JVC Cuijk-team.
Dit team is voortgekomen uit het JO8-1 van vorig
seizoen. Een leuk team dat ook nog eens heel goed
kan voetballen. We gaan dit team nauwgezet volgen! 
Dit jaar hebben we net als vorig jaar ook weer een
JO10-1, bestaande uit spelers die van de JO9-1
komen. Met goede begeleiding gaat dit team er
weer een leuk en gezellig seizoen van maken.
Daarnaast is er ook bij de JO10 een team
samengesteld uit spelers van zowel JVC Cuijk als
SIOL. Zij vormen de JO10-6. Een goede ontwikkeling! 
En we hebben ook een JVC Cuijk JO11-1 komend
seizoen. Mooi, want vorig ontbrak deze
leeftijdscategorie in het rijtje. Daarentegen hadden
we vorig seizoen wel een JO12. Dit jaar niet.  
Omdat zich enkele nieuwe leden hebben
aangemeld, heeft JVC Cuijk ook komend seizoen wel
weer twee teams bij de JO13. 
Maar liefst vier JO15-teams zijn er komend seizoen
te bewonderen op de velden van JVC Cuijk. Wat een
luxe en zo belangrijk dat al deze pubers in
clubverband aan het sporten zijn…dat ieder op zijn
of haar niveau met plezier kan voetballen.
Bij de JO17 komen we twee teams in de lijst tegen.
De JO15-3 is in zijn geheel over naar deze
leeftijdscategorie en de JO17-3 van vorig seizoen is
intact gebleven. Met enkele aanvullingen ontstaan
er teams met ruim voldoende spelers. Jammer
genoeg had er zeker nog een team meer kunnen (en
misschien wel moeten) zijn. Echter vanuit de JO 15-1
en JO17-1 van vorig seizoen zien we helaas nog
maar weinig spelers terug in het nieuwe seizoen.
Heel erg jammer. Het is de leeftijd. Het is corona.
Het is de sfeer in de teams. Het is de kleur van het
gras elders. Wellicht zien we de vertrokken of
gestopte spelers later weer terug bij JVC Cuijk. 
Altijd welkom! 

https://www.instagram.com/jvc_cuijk/
https://www.facebook.com/jvc.cuijk
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De JVC jeugd in het seizoen 2023-2024
Net als vorig jaar ontbreekt de JO19 in het lijstje. Wel zijn er weer enkele jeugdleden doorgestoomd
naar de seniorenteams. Daarmee zijn de drie zaterdagteams ook weer ruim bezet. 
Tenslotte komen we bij de MO20 uit. Vorig jaar werd begonnen samen met Olympia’18 en geëindigd
met bijna alleen maar Cuijkse meisjes. Komend seizoen kan er een team op de been worden
gebracht met louter Cuijkse meisjes, hoewel er nog wel wat nieuwe speelsters aan mogen sluiten. 

De redactie zal ook in het komend seizoen
regelmatig een rondje langs de velden gaan
maken en gaan volgen hoe het de teams
vergaat. We kijken er allemaal naar uit.
Maar eerst vakantie! Tot volgend seizoen!

Rob, Leo, Maurits en Marloes
redactie@jvccuijk.nl

Onlangs hebben we een training georganiseerd met meer dan 25 enthousiaste meiden. Dit was een
daverend succes! WeLoveVoetbal, SIOL en JVC Cuijk stonden zij aan zij om de meiden te laten zien dat
voetbal niet alleen een jongenssport is, maar ook iets waar meiden kunnen uitblinken.
Tijdens de training werd gewerkt aan verschillende aspecten van het spel: balcontrole, dribbelen,
passen, schieten en duels. Met het belangrijkste doel dat iedereen plezier beleeft aan het spelletje!

meiden gezocht!
Heb je ooit gedroomd van schitteren op het
voetbalveld? 
Nou, dan hebben we goed nieuws voor jou!
Samen met WeLoveVoetbal, SIOL en JVC
Cuijk organiseren we direct na de
zomervakantie een geweldige
voetbaltraining voor meiden zoals jij. En we
willen jou er graag bij hebben!

WeLoveVoetbal, SIOL en JVC Cuijk staan te popelen
om nog meer meiden te ontmoeten. Het maakt niet
uit of je al jaren voetbalt of nog nooit een bal hebt
aangeraakt. 
Pak je voetbalschoenen, verzamel je vriendinnen en
kom naar onze volgende training!

Meld je aan om op de

hoogte te blijven

https://www.instagram.com/jvc_cuijk/
https://www.facebook.com/jvc.cuijk
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Een nieuw jasje
Toen enige tijd geleden er een artikel in de Flits werd geplaatst over het nieuwe wedstrijdsecretariaat
kwamen hier ongelooflijk veel leuke en positieve reacties – ‘likes’- op binnen. In dat artikel gaven
Gerrie, Eli en Mustafa aan dat het hen goed bevalt op de zaterdag om als gastheren van JVC Cuijk te
functioneren. Ze spraken alleen nog de wens uit om een mooi zomerjasje van JVC Cuijk te kunnen
dragen.

Marlous van Megen, enthousiast JVC-
supporter en ouder van een JO15-1 speler,
reageerde hierop: “Ik vind het zo fijn dat er
weer een wedstrijdsecretariaat is. Fijn dat er
weer mensen zijn opgestaan om dit te gaan
doen. Ik vind dat dat wel een jasje verdiend,
toch?”
Zo gezegd, zo gedaan….de jasjes zijn al klaar.
Na de zomerstop zitten de mannen van het
wedstrijdsecretariaat, onze Gastheren, er
keurig bij! 
Dankjewel Marlous! 
Dankjewel Cuijkse Psychologen Praktijk!

7x7 voetbaltoernooi




Toernooi om LVC Cup op vrijdagavond 1 september 
Spanning, sportiviteit en feest. Dat belooft het 7x7 toernooi om de
LVC Cup weer te worden. Als vanouds. Nu op vrijdagavond 1
september om 19 uur. Een mooi besluit van de werkweek en een fris
begin van een vrij weekend. Iedereen kan meedoen. Meisjes,
jongens, vrouwen, mannnen. Teams van veteranen, vrienden,
bedrijven, alllerhande clubs en buurten. Zoveel mogelijk naar
verwachte sterkte ingedeeld. Mis de kans niet om de sfeer in je groep
en met andere groepen nog gezelliger te maken en meld je aan op
landvancuijkcup@gmail.com !! 
 

Oproep: vrijwilligers
Door de samenwerking tussen SIOL en JVC Cuijk gaat er iets veranderen. 
Maar wat zeker niet zal veranderen is dat ook voor het komend seizoen de hulp en inzet van
ouders gevraagd gaat worden. Dus help de vereniging met uw vrijwilligerswerk en iedereen is er
bij gebaat. Samen kunnen we de klus klaren!                                   
Aanmelden kan: via vrijwilligers@jvccuijk.nl

https://www.instagram.com/jvc_cuijk/
https://www.facebook.com/jvc.cuijk
mailto:landvancuijkcup@gmail.com
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Simon, op de vrijwilligersfeestavond op 9 juni
werd jij met de meeste stemmen verkozen tot
‘vrijwilliger van het jaar’. De mooie Frans Stoots
beker werd je overhandigd en een staande
ovatie was jouw deel! Proficiat nogmaals!! 

De vraag die dan altijd wordt gesteld: “Wat gaat
er op zo’n moment door je heen?”
Waardering en een onverwacht bijzonder warm
gevoel! Op het moment dat ik door had dat het om
mij ging tijdens de bekendmaking door Marco,
stond het kippenvel op mijn armen. Deze
‘emotionele’ reactie had ik niet van mezelf
verwacht als iemand die zichzelf als nuchter en
relativerend beschouwd. Heel mooi!
Je bent dus heel betrokken bij JVC Cuijk. Zo train en
coach je al 10 seizoenen het team van zoon Rens.
Vertel eens wat over dat team en wat maakt
dit team zo bijzonder?
We hebben al 10 seizoenen hele getalenteerde
spelers die naarmate de jaren vorderden steeds
minder de ambitie hadden om in een eerste team
te willen spelen. We hebben daar samen een
mooie modus in gevonden. We creëren met de
staf en ouders een prestatieve voetbalomgeving
met trainingen en afspraken zoals ik die vroeger
heb meegekregen van mijn jeugdtrainers zonder
de druk om iedere wedstrijd koste wat kost te
moeten winnen. Zonder uitgebreide tactische
besprekingen en minimale aanwijzingen vanuit het
coaching vak. Het bijzondere fenomeen is dat de
spelers, zonder dat daar de nadruk op ligt, iedere
wedstrijd vol voor de overwinning gaan.Zelfs bij
een 4-1 achterstand willen ze tot de laatste minuut
nog de 4-2 maken. Deze aanpak past blijkbaar bij
de spelers en bij mij. Dit met ouders en supporters
langs de lijn die in een gemoedelijke sfeer het
team ongeacht de stand blijven aanmoedigen. 

Dat vind ik een geweldige en bijzondere prestatie
van ons allen.
We hebben allemaal gemerkt dat je een
begenadigd schrijver bent. De verslagen van
de JO15-3 afgelopen jaar waren echt om van te
smullen met feitjes over de tegenstander of
de regio, met vele woordgrappen en
aanmoedigingen voor het team. Dank
daarvoor. Echt heel leuk.
Wanneer schrijf je die verslagen en hoe kom je
aan al die informatie. Schrijf je helemaal
alleen of heb je hulp?
Op zaterdagavond trek ik mij terug. Dan weten ze
thuis meteen hoe laat het is. Het gaat eigenlijk
altijd wel spontaan. Ik vind het leuk om een
wedstrijd te verslaan, maar dan net iets anders.
Voorbeeld: Toen mijn leider Erik zich op
vrijdagavond afmeldde omdat de migratie niet
was gelukt, was dat meteen in mijn hoofd de rode
draad voor het verslag. In een ‘normaal’
voetbalverslag zou makkelijk de zin kunnen staan;
je moet je vastbijten in de tegenstander. Zo was
dus een foto van een krokodil die zich niet vastbijt
in een Gnoe tijdens de migratie in Afrika heel
logisch in mijn voetbalverslag. Ook is het vaak
toeval doordat ik veel Wikipedia gebruik. We
speelden in Wanroij op een belabberd veld. Ik
Google dan de betekenis van Wanroij en wat
blijkt? Wanroij betekent ‘slechte grond’…
Laatst hebben we ook een column van je
kunnen lezen. Dat was ook al zo’n pareltje.
Schrijf je meer of vaker?
Dat doe ik inderdaad vaker. Zo schrijf ik
bijvoorbeeld ook voor het blad van mijn werk. 
Kunnen we volgend seizoen weer verslagen
verwachten van Nomis? 
Jazeker!

Simon van der Wal

https://www.instagram.com/jvc_cuijk/
https://www.facebook.com/jvc.cuijk


JVC_Cuijk jvc.cuijk

EVEN KENNISMAKEN MET...de vrijwillger van het jaar...




DE Flits
2023-juni/juli

clubblad jvc cuijk

Heb je nog andere vrijwilligerstaken bij JVC
Cuijk?
Nee
Als je niet bij JVC bent, zul je vast aan het werk
zijn, toch?
Dat klopt. Ik werk als Project Controller.
Je dochter kan ongelooflijk goed dansen. Laatst
was ze zelfs op TV te zien. Heeft ze die skills van
jou of van moeders?
Dat heeft ze van haarzelf De mentaliteit en het
doorzettingsvermogen heeft ze van ons beiden.
Simon, velen zullen misschien niet weten dat je
vroeger deel uitmaakte van een bijzondere
JVC’31 generatie….en best een goede ook, toch? 
Inderdaad en eigenlijk twéé hele goede generaties.
Onder leiding van goede trainers en leiders. Het
meest bijzondere als ik erop terugkijk is dat we
geen spelers in het team hadden met sterallures.
Gewoon goede generaties met een prachtige mix
van technisch en tactisch goede spelers met de
juiste mentaliteit waarbij de onderlinge sfeer
vriendschappelijk was.
Het was echt een mooie tijd dus. Presteren op
het hoogste niveau in een gezellig team. Hele
families langs de lijn. Ook de Pa en Ma Van der
Wal altijd paraat. Altijd lachen als de familie
van der Wal mocht rijden naar een
uitwedstrijd….
De Lada (onze Russische Mercedes) stond
inderdaad iedere uitwedstijd klaar. Onderweg ging
er weleens spontaan een klep open of viel er een
raam omlaag, maar de chauffeur en de kachel
waren uitmuntend.
Hoe verliep je ‘voetbalcarrière’ bij de senioren…
Eerst een paar seizoenen in het eerste van JVC,
daarna zes seizoenen Groesbeekse Boys om
vervolgens terug te keren naar JVC voor nog eens
drie seizoenen.

Friesland Boppe? 
Ja, us Heit komt uit Sneek. Mijn moeder komt uit
Purmerend dus dan is het logisch dat mijn broer
en ik in Brabant zijn geboren en getogen.
Wat is je favoriete andere voetbalclub in
Nederland en in het buitenland?
Ik heb geen favoriete betaalde club. Wel ben ik
een fanatiek supporter van het Nederlands Elftal
met name bij eindtoernooien.
Welke andere sporten vind jij ook leuk, om te
doen….of om te kijken:
Wielrennen

Simon van der Wal

Met welke andere hobby’s kun je je bezig
houden?
Naast het benoemde schrijven, lees ik graag
Verder ga ik graag wandelen met onze hond Julie
en dus een rondje op de racefiets.
Hoe ziet jouw / jullie favoriete vakantie eruit
Italiaanse meren
Een avondje op de bank. Wie bepaalt wat er op
TV komt en wat staat er dan op?
Ik kijk niet zoveel TV. Wel naar bijzondere
voetbalwedstrijden en de Tour de
France/Avondetappe. Samen kijken we graag
naar ‘Even tot hier’.
Hebben jullie huisdieren?
Ja onze hond Julie.
Wat staat er op tafel als jij mag kiezen wat er
gegeten gaat worden?
Thuis noem ik dat mijn galgenmaal. Halve haan
van de grill of BBQ met sla a la Marjon en frietjes
met mayo. 

https://www.instagram.com/jvc_cuijk/
https://www.facebook.com/jvc.cuijk
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Heb je nog een boodschap voor de leden van
JVC Cuijk?
Eigenlijk een algemene boodschap voor leden van
alle voetbalverenigingen en supporters; kijk eens
op een andere manier naar voetbal dan in zwart
en wit. Emotie hoort bij voetbal, maar doe een stap
terug van de zijlijn en bekijk het voetbalspel eens
meer realistisch. Een voetbalwedstrijd zit vol met
fouten van je eigen team, de tegenstander en die
van de mannen in het zwart. Het team dat je graag
ziet winnen gaat dus iedere wedstrijd fouten
maken en soms nog dezelfde ook! De
tegenstander en de mannen in het zwart gaan ook
fouten maken. Toch maken trainers, spelers en
supporters zich daar tijdens de wedstrijd het
meeste druk om.

Als voetballer pakte ik mijn deel aan gele en rode
kaarten. Eerlijk is eerlijk; ik vond winnen veel
leuker dan verliezen en zocht de grenzen op. In
2000 scheurde ik mijn voorste kruisband af. Het
zag er lange tijd naar uit dat ik niet meer zou
kunnen voetballen. Na 13 maanden revalidatie
keerde ik op de velden terug en heb ik gelukkig
nog jaren op hoog amateurniveau en in de zaal
mogen voetballen. Mijn instelling was wel
veranderd. Ik wilde nog steeds winnen, maar niet
meer ten koste van alles. Fysiek kon ik ook niet
meer als een dwaas over het veld gaan. Ik ging
daardoor automatisch beter positioneel beter
spelen en gebruikte mijn techniek functioneel.
Daardoor werd mijn rendement hoger. De
constante druk om perse te moeten winnen had ik
niet meer.
Ik besefte dat ik door die verschillende factoren
véél meer plezier had gekregen in het voetballen.
Dat besef heb ik meegenomen als trainer en wil ik
de spelers meegeven.

Toen ik begon als trainer in de jeugd was ik dan
ook blij dat we zonder scheidsrechter en de
ouders op afstand mochten toekijken. Geniet als
spelers, trainers, leiders, ouders en supporters
meer van de schoonheid van voetbal. Pak wat
afstand van die zijlijn en accepteer van tevoren
dat er de onvermijdelijke fouten gemaakt gaan
worden en denk dan niet in zwart en wit. Dan zie
je namelijk pas echt de prachtige acties, slidings,
passes, reddingen en doelpunten. Geniet van die
pure schoonheid. Je weet als speler dat de bal uit
is voor de tegenstander, maar de scheids of grens
ziet het verkeerd. Geef die bal aan je
tegenstander en zeg daarbij: “hij ging uit via mij!”.
Zo hélp je ook de scheids. Met een onterechte
uitbal win je namelijk geen wedstrijden. Je wint
door beter te voetballen, door inzet en door als
team te spelen. Een overtreding of een slim
duwtje hoort bij een fysiek spel. Accepteer dat als
voetballer en als jezelf een overtreding maakt,
help de tegenstander overeind of geef een hand.
Door die bal, nadat ie via jou uit is gegaan, eerlijk
aan je tegenstander te geven win je respect en
toon je de juiste sportiviteit zonder dat dat ten
koste hoeft te gaan van altijd willen winnen.

Simon van der Wal

https://www.instagram.com/jvc_cuijk/
https://www.facebook.com/jvc.cuijk
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Door diverse teams zijn mooie teamafsluitingen en
leuke slottoernooitjes gespeeld. 
de aangeleverde korte verslagen worden altijd
geplaatst op onze socials en website.
Heb je deze gemist?
Je kunt ze natuurlijk nog teruglezen:
 

En natuurlijk ook vooruit
JVC 1 grotendeels intact, spelers keren terug, jeugdspeler krijgt de kans.
Twee spelers ‘van buiten’ keren terug naar het oude nest. Het gaat hier om de Cuijkenaren en oud JVC-
ers Gerben Wieleman (29, Vianen Vooruit, doelman) en Sean Arendzen (19, De Treffers, verdediger).
Daarbij zal Rens Pluk (19, JVC 2, aanvaller) de overstap naar het eerste maken. 
Antwoord op nationale tendens 
Bestuurslid voetbalzaken Kevin Brandts en Hoofd Jeugdopleiding John Thijssen benadrukken dat het
beleid van JVC er helemaal op is gericht de eigen jeugd kansen te bieden om door te groeien naar het
eerste elftal. De tendens is helaas dat de meeste sportclubs in Nederland te kampen hebben met een
terugloop van het aantal jeugdspelers in de leeftijd van vijftien tot negentien jaar. Er zijn oude en
nieuwe oorzaken. Van de puberteit met zijn wisselende stemmingen, bijbaantjes, een vervolgopleiding
elders tot minder focus op clubleven en teamsport, juist meer op individuele sportbeleving en, niet te
vergeten, het gras dat groener lijkt bij de buren. Dit alles zet het vasthouden van de jeugd steeds meer
onder druk. Kevin Brandts: “En dan heeft ook nog corona hierop de afgelopen jaren zeker geen
positieve invloed gehad. Het is dus de kunst aantrekkelijk te blijven voor de eigen jeugd en
mogelijkheden te bieden.”
Klik op deze link voor het hele artikel

nog even terugblikken
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Afsluiting seizoen JO9-1 JO15-3 bij de 2-BruderCup Afscheidstournee JO13-1

Walking Football is een succes, dus we gaan door!
Eind augustus/begin september gaan we starten met een wekelijkse
training Walking Football. Inschrijven staat vrij en is niet vereniging
gebonden. Het zou juist leuk zijn om na de fusie van de diverse
gemeenten nu ook de Walking Footballers van de hele gemeente Land
van Cuijk bijeen te brengen!

Kom in beweging, lekker een balletje trappen en tegelijkertijd een gesprekje aanknopen met je
ploeggenoten. Het sociale aspect maakt zeker ook deel uit van Walking Football. En vergeet niet de
uitspraak van Zlatan Ibrahimovic: “Ik ben net als wijn. Hoe ouder ik word, hoe beter ik ben.”
Aanmelden kan via: en keer proefdraaien mag nog steeds, maar meld je dan aan bij
vrijwilligers@jvccuijk.nl.

https://www.instagram.com/jvc_cuijk/
https://www.facebook.com/jvc.cuijk
https://www.jvccuijk.nl/homepage/jvc-1-grotendeels-intact-spelers-keren-terug-jeugdspeler-krijgt-de-kans/https:/www.jvccuijk.nl/homepage/jvc-1-grotendeels-intact-spelers-keren-terug-jeugdspeler-krijgt-de-kans/
https://www.jvccuijk.nl/wedstrijdverslagen/afsluiting-seizoen-2022-2023-jo9-1/
https://www.jvccuijk.nl/wedstrijdverslagen/st-jvc-cuijk-siol-jo15-3-bij-47e-internationale-toernooi-de-2-bruder-cup/
https://www.jvccuijk.nl/wedstrijdverslagen/afscheidstournee-jvc-cuijk-jo13-1-op-de-2-bruder-cup/
mailto:vrijwilligers@jvccuijk.nl

